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Tập 50

Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật!

Tôi tiếp tục nói về cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ mười bảy.

Cảm ngộ thứ hai: gấp giảng kinh, không giảng được kinh; gấp độ 
chúng sanh, không độ được chúng sanh.

Hai năm qua, tôi đã gặp hai loại người như sau: một là người gấp gáp muốn 
ra giảng kinh; hai là người nóng vội ra độ chúng sanh. Họ đến tìm tôi để tôi ấn 
chứng cho họ, ấn chứng rằng họ có thể giảng kinh, có thể độ chúng sanh. Điều 
mà họ muốn chính là một câu nói này từ tôi.

Đây là một vấn đề khó đối với tôi. Khó ở chỗ nào?

Thứ nhất, tôi chỉ là một bà lão đã nghỉ hưu, một bà lão hết lòng học Phật 
và thật tâm cầu sanh Tịnh độ. Tôi có năng lực gì, có tư cách gì để ấn chứng cho 
người khác?

Thứ hai, các đĩa giảng kinh và văn bản tài liệu mà họ mang đến, tôi nên 
xem hay không xem? Nếu không xem thì sẽ làm họ mất mặt, họ sẽ nói tôi làm 
giá, người nổi tiếng khó cầu. Nếu xem thì họ lại muốn tôi bày tỏ thái độ. Thái độ 
này nên bày tỏ như thế nào đây? Nói lời thật thì không phải là điều họ muốn nghe; 
nói lời giả thì tôi không biết làm, cũng không thể làm; không nói lời nào thì lại 
có lỗi với người ta. Người ta từ xa xôi đến tìm bạn để nhờ bạn thẩm định, bạn lại 
không nói một lời nào, cư xử như vậy cũng không được. Các bạn nói xem, tôi có 
khó xử hay không?

Xin nêu ra vài ví dụ:

Ví dụ thứ nhất: khoảng tám chín năm trước, có một nữ đồng tu ở vùng khác 
đã lặn lội đến Cáp Nhĩ Tân tìm tôi, muốn tôi thẩm định đĩa giảng kinh Vô Lượng 
Thọ của cô ấy. Ban đầu tôi kiên quyết không chịu xem, nhưng cô ấy đã yêu cầu 
hết lần này đến lần khác, thậm chí còn nài nỉ. Buổi gặp mặt hôm đó là ở nhà một 
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chị bạn lớn tuổi của tôi, chị này cũng nài nỉ giúp cho cô ấy. Tôi thực sự không thể 
từ chối, nên đã mang đĩa về nhà xem một cách nghiêm túc, và cũng chân thành 
trao đổi với cô ấy về ý kiến của tôi. Tôi nhớ mình đã nói năm điều:

1. Trong tình hình khó khăn như vậy (khi đó đang là thời điểm cao trào chỉ 
trích bản hội tập), bạn có thể đứng ra giảng bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ, tinh 
thần đáng khen ngợi, dũng khí đáng tán thán, tôi phải học tập bạn.

2. Cơ duyên công khai giảng bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ hiện nay chưa 
chín muồi, có thể tạm thời hoãn lại, chờ cơ duyên chín muồi rồi giảng sẽ ổn thỏa 
hơn.

3. Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, công phu nền tảng về kinh giáo của bạn 
chưa đủ vững chắc, đối với một số lý niệm về Phật pháp của lão pháp sư, bạn nắm 
bắt chưa hoàn toàn chuẩn xác. Hãy chịu khó thâm nhập kinh giáo thêm vài năm 
nữa, như vậy công phu nền tảng về kinh giáo sẽ dày dặn, khi giảng sẽ được thành 
thạo như ý mình.

4. Bộ đĩa giảng này của bạn không nên lưu thông, ít nhất là hiện tại không 
nên lưu thông.

5. Tôi đề nghị nếu sau này giảng lại, tốt nhất nên dùng hình thức phúc giảng, 
bởi vì hiện tại vẫn chưa đủ năng lực tuyên giảng độc lập.

Năm lời đề nghị này của tôi đã khiến vị đồng tu ấy nổi giận. Nghe nói sau 
khi trở về, cô ấy đã lưu thông bộ đĩa đó với số lượng lớn, còn nói: “Vì sao cô ấy 
được giảng mà không cho tôi giảng, cô ấy đố kỵ với tôi.” Gần mười năm đã trôi 
qua, tôi không còn nghe tin tức gì về vị đồng tu này nữa, không biết hiện giờ cô 
ấy có an ổn không?

Ví dụ thứ hai: vài năm trước có người đã nói thẳng với tôi: “Cô nổi tiếng 
rồi, cô cũng cho tôi và A, B, C nổi tiếng với.” Tôi hỏi: “Tôi làm thế nào để khiến 
các vị nổi tiếng?” Cô ấy nói với tôi: “Cô hãy tiến cử chúng tôi với lão pháp sư, 
chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, lão pháp sư mà công nhận, chúng tôi sẽ nổi 
tiếng.” Tôi đã không tiến cử, tôi không thể tiến cử, tôi cũng không dám tiến cử.

Tôi lại “đắc tội” với người ta, họ đã đoạn tuyệt qua lại với tôi. Chỉ mong 
một ngày nào đó họ có thể tỉnh ngộ, một người tu hành không nên có tâm lượng 
nhỏ như vậy. Nếu có một ngày, chúng ta mỗi người một nơi, thì hẹn gặp lại nhau 
sau vô lượng kiếp, tôi sẽ chờ bạn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc.
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Hiện nay có người nóng vội muốn ra giảng kinh, có người gấp gáp ra độ 
chúng sanh. Những người này lại luôn hy vọng tôi có thể đẩy họ một tay. Dùng 
cái gì để đẩy? Dùng “danh tiếng” của tôi để đẩy. Thế nhưng tôi không thể tùy tiện 
đẩy được. Tôi là người không có tâm đố kỵ, tôi sẽ không vì đố kỵ mà chèn ép 
người khác; tôi là người có tâm trách nhiệm, tôi sẽ không vô trách nhiệm mà tiến 
cử người tôi chưa xem xét kỹ lưỡng cho đại chúng. Người mà tôi đã xem xét kỹ, 
tôi sẽ tiến cử họ cho đại chúng.

Vào ở tiểu viện hơn ba năm, tôi chỉ tiến cử một người duy nhất cho đại 
chúng, đó chính là cư sĩ hộ pháp Bồ-đề Tâm của tôi. Người này tôi đã xem xét kỹ 
lưỡng, cô ấy là một người tu hành chân thật hiếm gặp, là một vị hộ pháp tốt khó 
tìm, đời này cô ấy nhất định có thể thành tựu.

Gấp giảng kinh, không giảng được kinh; gấp độ chúng sanh, không độ được 
chúng sanh. Vì sao vậy? Tư lương không đủ! Vẫn là hãy niệm Phật cho tốt để 
khai trí tuệ, một khi trí tuệ của bạn khai mở, bạn sẽ biết những gì tôi nói hôm nay 
đều là lời chân thật.

Những người gấp độ chúng sanh, hãy tự hỏi mình, bạn lấy gì để độ chúng 
sanh? Bạn có bản lĩnh độ chúng sanh hay không? Hơn nữa, chúng sanh là gì? 
Chúng sanh ở đâu? Trong phẩm này có một đoạn như sau:

“Trong Chỉ Quán nói: bởi vì không có trí tuệ nên mới cho rằng có ngã, nếu 
dùng trí tuệ để quán chiếu thì thật sự không có ngã. Nếu nói có ngã thì ngã ở đâu? 
Từ đầu đến chân, các chi các đốt, tìm xét hết thảy nhưng không tìm ra ngã. Có 
thể thấy, lấy đâu ra chúng sanh!”

Bạn có hiểu đoạn này không? Có ngã hay không? Không có. Có chúng 
sanh hay không? Không có. Đúng là nói suốt ngày độ chúng sanh, mà suốt ngày 
không có chúng sanh nào để độ. Nếu bạn nhất định phải độ chúng sanh, vậy bạn 
hãy độ chính mình trước đi. Bạn tự độ cho mình được sáng tỏ rồi, hãy nghĩ đến 
việc độ người khác. Một người hồ đồ, đi độ một người hồ đồ khác, đó chẳng phải 
là hồ đồ cộng thêm hồ đồ sao? Một người tu hành lâu năm đã hơn bảy mươi tuổi, 
bước ra ngoài hơn 5 tháng để đi độ chúng sanh, đi bằng chân, nhưng lại được 
khiêng về. Lại còn nhất định phải đến tiểu viện Lục Hòa, hỏi cô Lưu và Bồ-đề 
Tâm: “Tôi đi độ chúng sanh, sao lại độ thành một thân bệnh tật? A-di-đà Phật sao 
lại không lo cho tôi?” Các đồng tu, các bạn nghe ví dụ thực tế này có cảm nhận 
gì? Tự mình làm không như pháp, lại còn trách A-di-đà Phật không lo cho mình, 
đây chẳng phải là báng Phật sao?
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Cảm ngộ thứ ba: giảng kinh Vô Lượng Thọ cần những điều kiện nào?

Những điều tôi nói ở đây đều là những thể hội thực tiễn của tôi trong những 
năm qua, xin chia sẻ để các đồng tu tham khảo.

Thứ nhất, có ba điều kiện cần thiết, một điều cũng không thể thiếu.

1. Người giảng kinh nhất định được sức oai thần của tất cả chư Phật Như 
Lai mười phương từ bi gia trì.

2. Người nghe kinh nhất định được sức oai thần của tất cả chư Phật Như 
Lai mười phương từ bi gia trì.

3. Đạo tràng giảng kinh nhất định được sức oai thần của tất cả chư Phật 
Như Lai mười phương từ bi gia trì.

Trước hết chúng ta hãy xem xét vài từ ngữ quan trọng:

“Nhất định được”, “nhất định” có nghĩa là chắc chắn, “được” là đạt được.

“Mười phương”, “tất cả”: biểu thị hết thảy Phật đều gia trì, không có một 
vị Phật ở phương nào không gia trì, không có một vị Phật nào không gia trì.

“Chư Phật Như Lai” không phải là “chư Phật Bồ-tát”, đây là sự gia trì ở 
đẳng cấp cao nhất.

“Sức oai thần” chính là sức mạnh của uy đức và thần thông.

Ngoài ba điều kiện cần phải có nêu trên, còn cần sự hộ trì từ bi của long 
thiên hộ pháp và chư thiện thần hộ pháp, bao gồm cả sự hộ trì từ bi của thành 
hoàng, thổ địa, thần núi, thần cây, thần nước v.v. và tất cả thiện thần hộ pháp tại 
đạo tràng giảng kinh. Chúng ta phải sâu sắc biết ơn các ngài.

Trong hai lần tôi phúc giảng kinh Vô Lượng Thọ và trong giảng tọa chuyên 
đề kinh Vô Lượng Thọ, tôi đều đích thân thể nghiệm được sự gia trì này. Do vậy, 
tôi nói rằng việc tôi phúc giảng kinh Vô Lượng Thọ không phải do năng lực và 
trình độ của cá nhân tôi, tôi không có bản lĩnh đó. Hoàn toàn là do Phật lực gia 
trì. Tôi nói lời này là lời thật, không phải là lời khách sáo. Có một điều tôi cần 
phải nói rõ, việc tôi phát tâm là thật. Tôi không nỡ nhìn sư phụ ngài giảng pháp 
nhọc nhằn như vậy mà vẫn đang giảng. Tôi là vì không đành lòng nên mới phát 
tâm: tôi sẽ ra giảng, dù là “bắt vịt leo lên giá” thì tôi cũng giảng.

Nói cũng lạ, tôi nơm nớp lo sợ bước lên bục giảng, trống ngực đánh liên 
hồi, nhưng không hiểu vì sao, khi vừa ngồi vào chỗ giảng, tôi không còn là tôi 
nữa, tâm không còn nơm nớp lo sợ, trống ngực cũng ngừng đánh. Những lời đó 
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đã được nói ra như thế nào, tôi cũng không biết. Các bạn xem, đây không phải là 
Phật lực gia trì thì là gì? Cho nên, tôi đã nhiều lần nói với mọi người rằng, cá 
nhân tôi không có bản lĩnh gì hết, tất cả đều là Phật lực gia trì. Hễ phát tâm liền 
được Phật lực gia trì; không phát tâm thì Phật lực không gia trì được.

Có người hỏi tôi: “Cô Lưu, vì sao Phật lực có thể gia trì cho cô? Cô có bí 
quyết gì vậy?” Tôi nói: “Tôi thực sự có một bí quyết, đó là vào ngày 4 tháng 4 
năm 2010, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông gặp sư phụ, chính sư phụ ngài đã dạy 
tôi. Chỉ có bốn chữ “chí thành cảm thông”. Tôi đã học, đã áp dụng, và thực sự 
hiệu quả. Vì tôi “chí thành”, nên đã “cảm thông” được với chư Phật Bồ-tát. Đây 
chính là “cảm ứng đạo giao”. Đơn giản như vậy thôi, không phiền phức chút nào. 
Nếu không tin, bạn cứ thử xem, bạn chí thành, bạn cũng sẽ cảm thông. “Chí thành 
cảm thông” không phải là “đặc quyền” của tôi, cứ xem nó là bí quyết không có 
gì bí mật đi.

Nếu như là bí quyết thì cần phải thu chút học phí. Học phí này đóng như 
thế nào? Bạn học bí quyết này, áp dụng nó và thấy hiệu quả, thì học phí của bạn 
đã đóng xong. Tôi là một giáo viên không coi trọng tiền bạc mà chỉ coi trọng kết 
quả. Giáo viên như vậy tìm ở đâu ra? Tôi lại khoe khoang nữa rồi, học từ ai vậy? 
Học từ Bồ-đề Tâm. Không đúng, là Bồ-đề Tâm học từ tôi, vì tôi là thầy mà! Làm 
gì có thầy nào lừa học trò, thầy lừa học trò thì không phải là thầy tốt, nên tránh 
xa.

Thứ hai, người giảng kinh cần phải có công phu nền tảng kinh giáo nhất 
định.

Không có công phu nền tảng kinh giáo nhất định mà muốn ra giảng kinh, 
đó là một thái độ vô trách nhiệm. Vì sao nói như vậy? Bởi vì giảng kinh như thế 
sẽ xảy ra hai trường hợp: một là bước lên bục giảng với đầu óc trống rỗng, không 
nói được gì; hai là bước lên bục giảng, nói năng tùy tiện, nói bậy nói bừa, làm hại 
chúng sanh. Tại sao lại xảy ra tình trạng này? Chỉ một câu: không có công phu 
nền tảng kinh giáo. Vì sao không có công phu nền tảng kinh giáo? Bởi vì không 
thâm nhập kinh tạng thì lấy đâu ra trí tuệ như biển, lấy đâu ra biện tài vô ngại?Lấy 
một ví dụ, giống như chúng ta nấu ăn, nếu không có nguyên liệu, bạn lấy gì để 
nấu? Nếu đồ dùng chứa trong kho của chúng ta rất phong phú, lúc cần muốn gì 
có nấy, lấy gì có nấy; nếu đồ trong kho ít ỏi, lấy vài lần là hết sạch, không còn gì 
nữa, thì bạn lấy được gì! Tục ngữ nói: bạn muốn cho người khác một ly nước, 
bạn phải có một thùng nước. Nếu bạn chỉ có nửa ly nước, sao bạn có thể cho 
người khác một ly nước được?
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Ấn Quang Đại Sư Văn Sao được người đời sau gọi là “Tiểu tạng kinh của 
Phật môn”. Tên gọi đẹp này không phải là tùy tiện nói ra. Văn Sao là thành quả 
của 30 năm thâm nhập kinh tạng của đại sư Ấn Quang tại lầu chứa kinh. Đại sư 
Ấn Quang là văn như người, người như văn. Đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, chỉ 
có hai chữ “thích chí”! Thế nào là công phu nền tảng? Đây gọi là công phu nền 
tảng chân thật!

Người giảng kinh nếu không có hai mươi, ba mươi năm công phu nền tảng 
thâm nhập kinh giáo, thì không thể giảng kinh hay được, trừ khi bạn là bậc kỳ tài 
của Phật môn. Lão pháp sư là bậc kỳ tài của Phật môn, theo thầy Lý Bỉnh Nam 
học giảng kinh mà còn học đến mười năm. Đọc các tài liệu liên quan về lão pháp 
sư, bạn sẽ biết ngài là một học trò dụng công như thế nào. Tôi cảm thấy một đoạn 
kinh văn trong kinh Vô Lượng Thọ chính là sự miêu tả chân thật nhất về lão pháp 
sư. Đoạn kinh văn đó như sau:

“Hành hạnh tịch tĩnh, xa lìa hư vọng, y theo môn chân đế, vun trồng các 
cội đức, không nề các khổ, ít muốn biết đủ, chuyên cầu bạch pháp, ban lợi ích 
cho quần sanh, chí nguyện không mỏi, thành tựu sức nhẫn. Đối với các hữu tình, 
thường có lòng từ nhẫn, hòa nhan ái ngữ, khuyên nhủ sách tấn.”

Mời các đồng tu đọc đi đọc lại đoạn kinh văn này vài lần, liệu có cảm giác 
rằng: mỗi câu trong đoạn kinh văn này đều viết về lão pháp sư hay không? Khi 
tôi viết đến đoạn này, sư phụ ngài đang cười tủm tỉm đứng trước mặt tôi, vô cùng 
ấm áp.

Người giảng kinh cần chú ý một vấn đề: kinh có hồn, người cũng có hồn. 
Người có hồn cần phải giảng ra được cái hồn của kinh, khiến cho hồn người và 
hồn kinh hợp nhất. Như vậy kinh mới có thể giảng sống động. Người trở thành 
kinh Vô Lượng Thọ biết đi; kinh trở thành Phật Vô Lượng Thọ biết đi. Tuyệt 
diệu!

Hai mươi ba năm tôi nghe lão pháp sư giảng kinh thuyết pháp, trước giờ 
chưa từng gián đoạn, cũng không thay đổi đề mục hay rẽ sang hướng khác. Tôi 
đã được lợi ích. Tôi từng nói với các đồng tu rằng, tôi nghe hiểu được 30% pháp 
mà lão pháp sư giảng, lời này có chút khoe khoang, nhưng đã nói ra rồi thì cứ như 
vậy đi, tiếp tục nỗ lực. Nói một cách thực sự cầu thị thì tôi vẫn được xem là một 
học trò tương đối dụng công, bởi vì tôi chậm chạp, vậy thì ta cứ “chim chậm bay 
trước” thôi. Người ta nghỉ, ta không nghỉ, tiếp tục bay. Chẳng phải có câu nói này 
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sao, “không sợ chậm, chỉ sợ đứng lại”. Vậy thì ta đừng đứng lại, cứ tiếp tục bay, 
cần cù bù thông minh.

Thứ ba, người giảng kinh phải là người vừa có thể nói vừa có thể hành.

Nghe nói có một người giảng kinh Vô Lượng Thọ, cứ cho là giảng cũng 
không tệ, họ nói với người khác rằng: “Các bạn đừng xem tôi làm như thế nào, 
chỉ nghe tôi nói như thế nào là được.” Đây gọi là loại lý niệm gì? Hoàn toàn là tà 
lý tà thuyết. Tôi lại đắc tội với người ta rồi, lại sắp bị mắng rồi, nhưng bị mắng 
cũng phải nói, sư phụ ngài dạy tôi là phải cứu người. Vì sao họ lại nói như vậy? 
Vì họ chỉ nói mà không làm, người khác không phục. Nói người này giảng kinh 
Vô Lượng Thọ “rất hay”, không biết lại có bao nhiêu người đã bị mê hoặc. Xin 
nhắc nhở mọi người một câu: tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng!

Người giảng kinh Vô Lượng Thọ không những phải giảng ra được, mà còn 
phải làm ra được, làm còn quan trọng hơn giảng. Người giảng bộ kinh này nhất 
định phải là người thực hành bộ kinh này, phải dùng đức để khiến chúng sanh 
phục!

Thứ tư, người giảng kinh Vô Lượng Thọ phải có tâm lượng lớn, không tính 
toán được mất cá nhân, không dính mắc danh văn lợi dưỡng.

Nếu phân tích kỹ điều này thì có ba nội dung:

1. Người có tâm lượng lớn;

2. Người không tính toán được mất cá nhân;

3. Người không dính mắc danh văn lợi dưỡng.

Ba điều này, ai cũng có thể xem hiểu, then chốt là bạn có chịu trở thành 
người như vậy hay không. Về điều này, tôi không muốn nói nhiều, tôi muốn các 
đồng tu lắng nghe mỗi một giới nhân sĩ trên thế giới đã đánh giá và hoài niệm về 
lão pháp sư thượng Tịnh hạ Không như thế nào:

Đánh giá của giới nhân sĩ chính trị:

1. “Cả đời lão pháp sư thông qua hòa hợp tôn giáo và giáo dục đã tạo nên 
một thế giới hòa bình. Lý niệm của ngài cực kỳ nhất quán với mục tiêu của 
UNESCO.”

2. “Tôi chưa bao giờ nghe lão pháp sư than phiền, cũng chưa từng thấy 
ngài buồn bã chán nản. Đó chính là tính cách của lão pháp sư. Trên suốt chặng 
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đường, dù gặp bất kỳ trở ngại nào, ngài cũng vượt qua mọi chông gai, kiên định 
tiến lên. Tôi chưa từng gặp người nào bền chí hơn lão pháp sư.”

3. “Kinh hoàng nghe tin dữ, vô cùng đau buồn, tôi không thể tìm được lời 
nào thích hợp để diễn tả cảm xúc của mình trước biến cố này. Tôi thậm chí không 
dám nghĩ rằng lão pháp sư kính yêu của chúng ta đã ra đi, không còn trên thế giới 
này nữa.”

4. “Không có ngài, thế giới sẽ khác. Chúng tôi đã học được rất nhiều từ nơi 
ngài, và sẽ mãi mãi cảm kích ngài, được quen biết lão pháp sư là nhờ phước Chúa.”

5. “Lão pháp sư là suối nguồn toát ra sức hấp dẫn của tư tưởng, tôi hết lòng 
tôn kính lão pháp sư. Ngài đối xử với tôi rất mực thân thiện, ngài là một hành giả 
hòa bình chân chính.”

6. “Lão pháp sư lớn tuổi, sống với tâm thiện lành, ngài đã phấn đấu trọn 
đời vì sự nghiệp giáo dục trẻ thơ, đồng thời tăng cường sự thấu hiểu giữa các tôn 
giáo, văn hóa, quốc gia. Chúng tôi hy vọng người kế nhiệm lão pháp sư sẽ tiếp 
tục sứ mệnh của ngài trong một thế giới ngày càng khó khăn hơn.”

7. “Giáo học của lão pháp sư đã làm phong phú thêm kiến thức của tôi. Lão 
pháp sư đã đóng góp rất nhiều nỗ lực vì hòa bình, thúc đẩy đối thoại đa nguyên 
văn hóa, đa nguyên tôn giáo. Nhờ có lão pháp sư, chúng ta không những thúc đẩy 
giao lưu văn hóa, mà còn hiểu được nền văn hóa giao lưu, giúp tôn giáo có được 
vị trí xứng đáng của nó.”

Bảy vị trên đều là người nước ngoài, họ là cựu đại sứ hoặc đương kim đại 
sứ các nước tại UNESCO. Những gì họ nói không phải là lời xã giao, khách sáo, 
mà là những lời chân thật từ tận đáy lòng, khiến người đọc rồi cảm động. Tôi chợt 
có một ý nghĩ: tại sao người nước ngoài lại hiểu lão pháp sư hơn một số người 
Trung Quốc? Đây chẳng phải là gốc ngọn đảo ngược sao? Đừng quên rằng lão 
pháp sư là con cháu Viêm Hoàng, là truyền nhân của rồng. Tấm lòng yêu nước 
thuần khiết của ngài dù trải qua bao thăng trầm vẫn thủy chung như một. Chúng 
ta hãy mãi mãi hoài niệm về vị lão nhân thân thiết, đáng yêu, đáng kính này.

Tiếp theo, tôi chọn ra lời đánh giá về lão pháp sư của hai vị thuộc giới tôn 
giáo để chia sẻ với mọi người.

1. “Lão pháp sư đã nỗ lực trọn đời cho việc hoằng dương Phật pháp, đồng 
thời còn học tập giáo nghĩa của các nền triết học và tôn giáo khác, đề cao triết lý 
nhân từ, bác ái, chân thành, khiêm tốn. Với tinh thần chư thần là một thể, tôn giáo 
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là một nhà, ngài đối xử bình đẳng và chung sống hòa thuận với mọi tôn giáo. Sự 
viên tịch của lão pháp sư thượng Tịnh hạ Không không nghi ngờ gì nữa, đã mang 
đến sự đau buồn và mất mát to lớn cho toàn thể giới Phật giáo. Những nỗ lực miệt 
mài không ngừng nghỉ vì sự phồn vinh và phát triển của Phật giáo của ngài, sẽ 
mãi mãi được ghi nhớ.”

2. “Trưởng lão thượng Tịnh hạ Không là bậc đại trưởng lão, đạo sư có tiếng, 
tiền bối tốt của giới Phật giáo chúng ta. Ngài học rộng tài cao, làu thông các sách, 
thông hiểu các tông các phái, quán thông cả Đông lẫn Tây, có sự hiểu biết về mọi 
lĩnh vực tri thức xã hội. Đại trưởng lão hoằng Tông diễn Giáo, nhiếp hóa chúng 
sanh, vì kế thừa và làm hưng thịnh tam bảo, tiếp nối huệ mạng Phật, ngài đã tận 
tâm tận lực, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, được nhân sĩ mọi giới đều tôn 
kính.”

Vì sao tôi trích dẫn lời đánh giá về lão pháp sư của chín vị trí giả để chia 
sẻ với mọi người vậy? Chính là để nói cho mọi người biết, vì sao lão pháp sư có 
thể từ một “nhân vật nhỏ” đoản mệnh, nghèo cùng lại trở thành “nhân vật lớn” 
bước lên sân khấu lớn của thế giới? Ngài đã trở thành “thầy của trời người” như 
thế nào? Ngài có bí quyết gì hay không? Theo tôi thấy, lão pháp sư có bí quyết. 
Bí quyết này chính là hai chữ: một là “ái”, hai là “hòa”. Đây là nguyên nhân của 
sức hấp dẫn về nhân cách vô song của lão pháp sư. Thử nghĩ xem, tại sao lão 
pháp sư có nhiều tín chúng đến như vậy? Có thể nói thế này, tín chúng của ngài 
khắp hư không pháp giới, song ngài chưa từng lôi kéo một tín chúng nào. Một 
chữ “ái”, một chữ “hòa” là hai pháp bảo giúp ngài đi khắp thiên hạ không có “đối 
thủ”. Bạn nói xem có “bí mật” hay không? Nói bí mật thì cũng bí mật, nói không 
bí mật thì cũng không bí mật. Hai chữ này, chúng ta nói mỗi ngày, nhưng lại 
không biết dùng. Không biết dùng thì là bí mật, biết dùng thì một chút cũng không 
bí mật. Bạn có biết dùng không?

Những lời tôi nói trên tuyệt đối không lạc đề. Ý định ban đầu của tôi là 
muốn nói với mọi người: một người có tâm lượng nhỏ bé, một người hay so đo 
tính toán, một người hằng ngày bầu bạn với “danh văn lợi dưỡng” thì không thể 
giảng kinh Vô Lượng Thọ. Người như vậy mà giảng kinh Vô Lượng Thọ là một 
sự báng bổ đối với kinh Vô Lượng Thọ. 

Tôi lại đắc tội với người rồi, cứ chờ bị mắng thôi!

Thứ năm, người giảng kinh Vô Lượng Thọ phải tám ngọn gió thổi không 
lay động, tâm như nước lặng như như Phật.
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Mấy người có thể làm được? Quá ít, quá ít, vẫn là những người “cỏ ven bờ 
tường thổi đâu ngả đó” chiếm đa số! Hơn 20 năm học Phật, tôi đã nhìn rõ cái gì 
gọi là “ thấy gió xoay chèo”, cái gì gọi là “nước chảy bèo trôi”, cái gì gọi là “khôn 
ngoan giữ mình”, cái gì gọi là “té giếng, xô đá”, cái gì gọi là “giấu dao trong nụ 
cười”, cái gì gọi là “lợi ích thúc đẩy”. Đây cũng là một thu hoạch lớn của tôi trong 
hơn 20 năm học Phật. Vì trước đó, những điều này tôi đều không hiểu, trên tờ 
giấy trắng của tôi không có những thứ này.

Mặc dù tôi đã nhìn rõ, nhưng tôi sẽ không làm loại người đó. Tôi chỉ muốn 
làm chính mình, làm một người hành động ngược lại với trào lưu xã hội. Đó mới 
là tôi chân thật. Tôi lại khoe khoang rồi.

Như thế nào mới có thể làm được tám ngọn gió thổi không lay động, tâm 
như nước lặng như như Phật? Xin chia sẻ vài thể hội cá nhân để các đồng tu tham 
khảo:

1. Năng lực chống gió phải mạnh.

Năm 2014 là một năm không bình thường, một trong những điều không 
bình thường đó chính là sư phụ ngài đã đích thân mở lớp học tập khoa chú kinh 
Vô Lượng Thọ lần thứ tư. Nếu năm đó chúng ta vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu 
xa của việc sư phụ ngài mở lớp học này, vậy thì chín năm sau, ngày hôm nay, có 
bao nhiêu người đã hiểu ra?

Ngày 2 tháng 6 năm 2014, tôi đã gửi bài viết cho lớp học, đề tài là: “Bạn 
loạn tôi không loạn, tâm định vào A-di-đà.”

Ngày 17 tháng 7 năm 2014, tôi đã gửi bài viết cho lớp học, đề tài là: “Thà 
khuấy động nước ngàn sông, chớ động tâm người tu đạo.”

Ngày 2 tháng 10 năm 2014, tôi đã gửi bài viết cho lớp học, đề tài là: “Một 
câu Phật hiệu đại tổng trì, chỉ niệm Di-đà xong việc lớn.”

Ngày 18 tháng 10 năm 2014, tôi đã gửi bài viết cho lớp học, đề tài là: “Gậy 
hét thật ra để giác tỉnh, chớ tự lầm mình lại lầm người.”

Còn vài bài nữa, tôi sẽ không nói ra từng cái một.

Hôm nay, chín năm đã trôi qua, tôi có thể thẳng thắn không che giấu mà 
nói với mọi người rằng, sư phụ ngài từ bi vô cùng tận. Năm đó, ngài mở lớp học 
này là để an tâm cho “người niệm Phật.” Vì sao vậy? Bởi vì “cơn gió” năm đó 
thổi rất mạnh, sư phụ ngài không nỡ nhìn người niệm Phật bị gió cuốn đi, đánh 
mất cơ hội thành Phật khó có được trong đời này.
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Mọi người còn nhớ không, cũng chính năm đó, trong một dịp công khai, 
vào ngày sinh nhật của sư phụ, tôi lần đầu tiên nói sư phụ là một vị thánh tăng có 
thể gặp, chẳng thể cầu.

Năm 2014 là năm tôi chăm sóc người bạn đời vất vả nhất. Hai mươi hai 
bài viết tôi gửi cho lớp học đều là những bài được viết ra dưới sự gia trì của Phật 
lực, cả đề tài lẫn nội dung đều không phải do não của tôi tư duy nghĩ ra, tôi không 
có trình độ đó.

Gần đây đọc lại những bài viết này, tôi mới chợt ngộ ra, hóa ra những bài 
viết đó đều nhằm đối trị những “cơn gió” đang thổi lúc bấy giờ. Do vậy tôi nói 
với các đồng tu, nếu bạn muốn giảng kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt là giảng bản 
hội tập kinh Vô Lượng Thọ, thì năng lực chống gió của bạn nhất định phải mạnh.

2. Năng lực chịu áp lực phải mạnh.

Giảng kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt là giảng bản hội tập kinh Vô Lượng 
Thọ, nếu bạn không có năng lực chịu áp lực cực mạnh, xin chú ý hai từ “cực 
mạnh”, thì tôi khuyên bạn đừng đụng vào việc này. Đây là lời khuyên chân thành, 
tuyệt đối không phải ghen tị. Hơn hai mươi năm đi trên con đường học Phật, tôi 
đã nếm đủ mùi vị của việc bị người khác chú ý cao độ là như thế nào, bị người 
khác gây áp lực là như thế nào. Xin nêu ra một ví dụ gần đây cho mọi người:

Vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8, giữa trưa đang thọ trai, hai cái bàn, 
khoảng hai mươi mấy người. Lúc này bên ngoài có vài người, cả nam lẫn nữ, đẩy 
cửa sổ lưới, nhìn vào bên trong. Tôi nói với Bồ-đề Tâm, mấy người này không 
phải là khách du lịch, mà là kẻ thăm dò thám thính. Đúng lúc đó, có người la lớn 
như thể vừa phát hiện ra châu lục mới: “Nhìn kìa! Đó chính là Lưu Tố Vân, mau 
quay phim lại!” Máy quay phim giơ lên, nhưng bị đồng tu ngăn lại.

Sau việc đó, Bồ-đề Tâm hỏi tôi: “Thưa cô, sao cô biết mấy người đó là kẻ 
thăm dò thám thính?” Tôi nói với cô ấy: “Hãy nhìn thái độ của họ, không gõ cửa 
mà đẩy cửa đi thẳng vào, người dân bình thường cũng không bất lịch sự như vậy.” 
Tôi nói với các đồng tu, sau này gặp chuyện như vậy không cần ngăn cản, cứ để 
họ thoải mái quay phim. Chẳng phải có hai câu nói này sao, “vô tư thì không sợ 
hãi”, “tâm địa vô tư, trời đất rộng”. Con người phải sống một cách đường đường 
chánh chánh.

Các đồng tu đừng để câu chuyện tôi kể làm bạn sợ hãi. Nếu bạn có đủ dũng 
khí, có năng lực chịu áp lực cực mạnh, thì hãy dũng cảm chọn phúc giảng kinh 
Vô Lượng Thọ. Hiện nay đang quá thiếu thốn nhân tài giảng kinh. Chúc bạn trở 
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thành bậc pháp khí của Phật môn. Phật môn tự có người kế tục, pháp môn Tịnh 
độ niệm Phật tự có người kế tục.

3. Năng lực kháng lại dụ hoặc phải mạnh.

Trong xã hội ngày nay, các loại cám dỗ thực sự quá nhiều, quá nhiều, đúng 
là muôn hình vạn trạng, đủ mọi hình sắc, không thể kể xiết. Chúng tôi đều đang 
sống trong đó, đều có thể hội thực tế, tôi sẽ không nói chi tiết từng cái một. Tôi 
muốn nhấn mạnh rằng: giảng kinh thì phải thâm nhập kinh tạng. Ban đầu có thể 
bạn vẫn chưa thâm nhập được, vẫn chưa học ra được pháp hỷ, bạn sẽ cảm thấy 
khô khan vô vị, bạn có thể kiên trì tiếp tục không?

Nếu bạn đã thâm nhập kinh tạng, cũng đã học ra được pháp hỷ rồi thì không 
có vấn đề gì nữa. Bạn sẽ cảm thấy đây là điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Lựa chọn 
hoằng pháp lợi sanh, đây là lựa chọn trí tuệ nhất trong đời bạn. Đời người không 
hối hận! Đời người không tiếc nuối!

Thứ sáu, người giảng bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ phải có tinh thần đại 
vô úy “vì pháp xả thân cũng thản nhiên”.

Những gì mà bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ gặp phải trong nhiều năm 
qua, mọi người đều đã tai nghe mắt thấy. Đây là “pháp nạn” của Tịnh tông, là 
một kiếp nạn chưa từng có của Phật môn. Nhiều năm như vậy, một đội quân 
chuyên nghiệp chuyên phê bình bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hạ 
Liên Cư hoạt động sôi nổi bất thường, chim hót quạ kêu hai mươi mấy năm không 
mệt mỏi chán nản. Lão pháp sư thượng Tịnh hạ Không với tấm lòng rộng lớn, khiến 
người đời kính phục, không ai sánh bằng. Nhiều năm như vậy bị phê bình, bị 
mắng chửi, sư phụ ngài không nói một lời, không một câu oán thán, không một 
lời giải thích. Tấm lòng rộng lớn của ngài như hư không, khiến những kẻ chim 
hót quạ kêu kia phải hổ thẹn, đóng tuồng độc diễn thật vô nghĩa.

Các đồng tu, nếu bạn có dũng khí phúc giảng bản hội tập kinh Vô Lượng 
Thọ thì nhất định phải chuẩn bị đầy đủ tư tưởng, phải có tinh thần đại vô úy “vì 
pháp xả thân cũng thản nhiên”. Đội quân chuyên nghiệp này sẽ không dễ dàng 
rút khỏi sân khấu lịch sử. Mặc dù lão pháp sư đã ra đi, không còn mục tiêu nữa, 
thế nhưng những người này không cam chịu cô đơn, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm mục 
tiêu mới, cứ tiếp tục hót, tiếp tục kêu!

Chúng ta phải học tập sư phụ ngài, nói những điều chúng ta nên nói, làm 
những việc chúng ta nên làm, đi trên con đường chúng ta nên đi. Nếu có người 
muốn diễn tuồng độc diễn, thì cứ để họ diễn!
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Lịch sử là công bằng, chúng ta hãy chờ xem, tương lai ai sẽ bị đóng đinh 
lên cái cột đầy sỉ nhục của lịch sử? Chúng ta phải để lại lịch sử chân thật cho con 
cháu đời sau. Tôi tin chắc rằng:

Phật môn tự có người kế tục! 

Pháp môn Tịnh độ tự có người kế tục!

Tiết học này giao lưu đến đây, cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật!


